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Diensten  
Zondag 22 februari 2026 is er een bijzondere dienst. Voorganger is Dirk van Asperen met 

muzikale medewerking van Gospelband OMA.  

Let op! De dienst begint om 10.00 uur. 

 

Zondag 1 maart 2026 gaat ds. S. Jumelet voor. Muzikale medewerking verzorgt Anja 

Breedijk. Er is deze zondag Kindernevendienst, Jeugdkerk en oppas voor de allerkleinsten.  

Collecte 

22 februari – Binnenlands diaconaat (Nederland, gevangenen) 

In Nederland komen jaarlijks ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Ze zitten een 

korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en 

niet te oordelen. Kerk in Actie ondersteunt daarom diverse organisatie die omzien naar 

gevangenen en hun partners en kinderen, die hen bezoeken tijdens de detentie, en die hen 

een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  Waarom? Omdat criminaliteit nooit alleen met 

straffen te bestrijden is. Zonder steun is de kans op terugval groot. Succesvolle terugkeer 

naar de samenleving lukt alleen als de samenleving zelf aan die terugkeer bij wil dragen. Met 

uw gift geeft u hoop, herstel en perspectief. Help u mee? 

 

Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke groeten en goede wensen voor een 
voorspoedige revalidatie naar Anneloes van Oosterom, van Delftstraat 13. 
De bloemen worden weggebracht door Janny van Harten. 
 

Mededelingen 
Er zijn vreugdevolle berichten over jubilea en herstel, maar er zijn ook grote zorgen en 
verdriet binnen de gemeente. Laten we onze dank en voorbede brengen bij de Heer. 
  

-Voorbedeboek 
In de hal ligt een voorbedeboek. U kunt voorafgaand aan de dienst, of op ieder ander 

moment uw gewenste voorbede hier in schrijven. De dienstdoende diaken zal dit samen met 

de dienstdoende ouderling vervolgens met de voorganger (beoor)delen. De voorganger zal 

dan deze wensen in de voorbeden een plaats geven. Maak gebruik van deze mogelijkheid. 

Vriendelijke groet, Piet Schakel, voorzitter diaconie  
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Liturgische schikking Veertigdagentijd 2026 
Het thema voor de schikkingen in de veertigdagentijd is: 
De Geest waaiert breed uit 
Tijdens de Veertigdagentijd worden we uitgenodigd om open te staan voor de 
werking van de heilige Geest. De Geest werkt overal en in allerlei vormen, binnen en 
buiten de kerk, en inspireert mensen om het evangelie te volgen — ook in een tijd 
van maatschappelijke diversiteit en een krimpende kerk. Op onverwachte plekken in 
het dagelijks leven kunnen we iets van Gods koninkrijk ontdekken. De teksten 
roepen ons op om ons te laten verrassen en aandachtig te zijn voor de tekenen van 
de Geest. 
 
Zondag 22 februari 2026, 1e zondag in de veertigdagentijd 
We lezen Matteüs 4, 1-11, met als kern: vers 1 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woenstijn. 
De Veertigdagentijd is een periode van bezinning en soberheid. 
Zoals Jezus in de woestijn verleidingen weerstaat door op Gods 
Woord te vertrouwen, worden ook wij uitgenodigd om niet af te 
dwalen maar open te blijven voor de leiding van de Geest. 
-De schikking 
Het zand in de vaas staat symbool voor de woestijn. Het duifkruid wordt in kunsten 
geassocieerd met de heilige Geest. Grassen van een vorig seizoen zijn geweven als 
waaier en als teken van negatieve krachten.  
-Woorden bij de schikking 
Zand, eindeloze vlakte 
Onbekende verleidingen 
Het blauwe duifkruid als teken van de geest 
Helpt onze weg te vinden 
 
Paasproject Kindernevendienst 22 februari 2026  
Voor dit paasproject gebruiken we het beeld van een glas-in-loodraam. 
Van buiten lijkt zo’n raam donker en gewoon, maar als het licht erdoor 
schijnt, zie je prachtige kleuren en een duidelijk beeld. Zo willen we ook 
naar het paasverhaal kijken. De verhalen over Jezus’ lijden en opstanding 
kunnen moeilijk of verdrietig lijken, maar in Gods licht ontdekken we hun 
echte betekenis. Dan zien we hoe Jezus verschil maakt en kleur geeft aan 
ons leven. Tijdens het project voegen we acht afbeeldingen toe aan het 
raam, één voor één, zodat elk onderdeel extra aandacht krijgt. Deze 
zondag kijken we naar de eerste twee afbeeldingen; De Palmtak en 
Handen. In Jeruzalem wordt Jezus juichend onthaald als bevrijder en 
koning. De mensen hebben grote verwachtingen door hun moeilijke 
situatie. Maar ze begrijpen nog niet volledig wat Jezus werkelijk komt doen. 
Zijn komst is het begin van Gods grote plan om licht te brengen in de 
wereld. De palmtak, een teken van vreugde, overwinning en eer dat hoort bij dit verhaal. 
Jezus komt in de tempel en ziet dat het heilige huis van God is veranderd in een drukke 
handelsplaats. Dat maakt Hem boos: Hij jaagt de handelaren weg en herstelt de ruimte voor 
gebed en eerbied. Daarna geneest Hij zieken en prijzen kinderen God met hun zang. De 
handen zijn een teken van rust, van gericht zijn op God. Ze horen bij het verhaal en helpen 
ons te onthouden waar het vandaag om gaat. 
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Nieuws vanuit de diaconie 
Aankondiging klushulp   
Op zaterdagmorgen 14 maart, gelijk met NLdoet, houden 
vrijwilligers van de kerken in Giessenburg een klusmorgen. 
Alle inwoners die een klus hebben, waarbij hulp nodig is, 
kunnen dat aanmelden. Klussen in huis, in de tuin, iets 
opknappen/repareren, of wat dan ook, kunnen worden 
doorgegeven via p.schakel@hotmail.com of via Piet 
Schakel,  tel 0651386065. Schroom niet om aan te 
melden. Of geef een adres aan waarvan u weet dat een klushulp wenselijk is. Na tijdige 
opgave, liefst in februari, vindt nader contact plaats over de uitvoering. 
U kunt zich uiteraard ook opgeven om op deze zaterdagochtend 14 maart me te klussen.  
Nadere informatie hierover volgt ook nog ! 

 

-Voedselbankjes 
Ondanks de winterse kou worden de voedselbankjes in het dorp goed 
gevuld! Dank daarvoor! Ook de komende tijd kan de Voedselbank 
onze hulp weer goed gebruiken. Wilt u de komende periode weer iets 
geven? Denk daarbij bijvoorbeeld aan aardappelpuree, groente uit 
blik/pot, koekjes, koffie, thee, of pasta (saus).  
Idee: wellicht kunt u een product van de Winterkras-actie van de Albert 
Heijn doneren?  
Alvast bedankt namens de Voedselbank! 
 

Dienst 22 februari 2026, aanvang 10.00 uur 
Beste gemeente van Giessenburg, 
Casper mailde mij de poster voor de kerkdienst van 
zondag 22 februari. 
Letters die elkaar aanraken, woorden die omarmen. 
Gospelband OMA geeft de toon aan. Het thema is: Wie is 
jouw naaste? 
Ik schrijf dit deze week al in uw nieuwsbrief en vraag u 
alvast de aloude gelijkenis over de Samaritaan te lezen, 
Lucas 10 vers 25 t/m 37. 
  
Twee vragen die bij mij boven komen drijven: 
Wat doen die geestelijke leiders? Ze lopen met een grote 
boog om de gewonde heen! 
Onbeschoft vind u niet. 
Aan het slot van het verhaal horen we de Samaritaan zeggen dat hij terugkomt? 
Ik ben zo benieuwd wanneer dat is. U ook? 
Gospelband Oma gaat spelen en zingen. Ik mag spreken. 
Wij, U en ik mogen ons inlezen in de tekst van Lucas om ons voor te bereiden 
op een dienst waar de naastenliefde van af spat. 
warme groet, 
Dirk van Asperen  
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-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  

 
 

 
 
Data ter herinnering 

22 februari ’26   bijzondere dienst, aanvang 10.00 uur 

24 februari    Moderamen 

3 maart   10.00 uur koffieochtend 

5 maart   Kerkenraad 

15 maart    Ontmoetingsmoment na kerkdienst. 

2 april Witte Donderdag na kerkdienst live kijken naar The Passion. 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 1 maart 2026. Kopij voor de 

Nieuwsbrief vóór donderdag 26 februari 2026 om 19.00 uur. inleveren bij de makers van de 

nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com 

 

mailto:Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

